
 
VIERING ROND DE SCHRIFT 

4 juli 2021 om 10.00 uur 

Kerk van de eenheid in Christus te Son 
 

- Orde van dienst -  
 

 
 
Orgelspel 
In stilte bereiden wij ons voor. 
 
 
Welkom 

 
 
Aanvangswoord 
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Hoe vaak heb je dat 
niet gehoord, en misschien heb je het ook wel eens gezegd. Tegen je 
kind, tegen je partner, of tegen jezelf. Je gevoel zegt je, dat je je niet 
groter moet maken dan je bent, want wat moeten de mensen wel 
niet van je denken. Er zit angst achter om afgewezen te worden. 
En dat is niet geheel onterecht. In de tekst van vandaag zien we dat 
het Jezus ook overkomt.  
 

 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
 
 
Drempelgebed 

In de stilte komen wij tot U God  
Over het pad van ons leven 
wij kijken achterom naar de weg die wij zijn gegaan 
en kijken vooruit de toekomst in. 
Wees onze reisgenoot en onze hoop 
Wees het water onderweg.  

Wees het voedsel voor onze ziel. 
Wees onze steun en toeverlaat.  
Amen 
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Zingen Lied 275 : 1, 2, 3 

 
Componist 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’, Dichter: Huub Oosterhuis 

 

 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
 
Kyrie 
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Zingen lied 304 

 
Componist: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’ ,  
Dichter: Henk Jongerius 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
 
Gebed van de zondag 
Heilige God, 
vervul ons met uw Geest 

en maak ons vertrouwd met uw woorden. 
Open onze ogen voor Hem 
die niet erkend werd in eigen land, 
maar die voor ons allen 
degene is in wie uw stem 
betrouwbaar tot ons klinkt. 
Amen 
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Eerste schriftlezing  Ezechiël 2 : 1 - 7 
 

Zingen lied 941 : 1 

 
Componist Bohemen 15e eeuw Zürich 1552 – “O Gott Vater in Ewigkeit”,  

Dichter: Ad den Besten 

 
Tweede schriftlezing  Marcus 6 : 1 - 6 
 
Zingen lied 941 : 2, 4 
 
2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 

niet eens mijzelf behouden? 
 
4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
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Overweging 
 

Muziek 
 
Zingen lied 974 : 1, 2, 5  

 
Componist: Wim ter Burg, Dichter: Sytze de Vries, bij Romeinen 
12:9-21 
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2. Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 
5 God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 

Gii zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
Toelichting bij de collecte 
 
Rekeningnummer Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 
21122 – Collecte Diaconaat zomer. 
 
 

Gebeden  Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Zingen lied 416 
 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zending en zegen 
 
Orgelspel 
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